
Pauline Uytt endaele
2 december 1958 - 26 september 2024 



 
 
 

 
 
 

Zij leeft verder in de herinnering van:  

Hubert Van Keer 				                                                          haar goede vriend  
 
Willy en Marie-Jeanne Uyttendaele - Bayens 
François Uyttendaele 
Mariette Uyttendaele (†)  
Emile en Patricia Uyttendaele - Meeremans  
Tuur Uyttendaele (†)  
	 en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen 	  
					                       haar broers, zus, schoonzussen, neven en nichten  		                                                              
 
De families Uyttendaele, Van der Jeught en aanverwante families 

Met dank aan het team Habitar en Familiehulp,  
dokters en verplegend personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde  
en aan Marijke voor alle goede zorgen. 

Correspondentieadres: Familie Uyttendaele
p/a Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde
of wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be

 
 
 
 
 
We nemen afscheid van   Pauline Uyttendaele     
Geboren te Dendermonde op 2 december 1958 en  
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 26 september 2024.

 
Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Pauline tijdens de plechtigheid  
in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde, op woensdag 2 oktober 2024 om 12.30 uur. 

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 12.15 uur.

De bijzetting van de asurn in het columbarium zal in beperkte kring plaatsvinden op de begraafplaats te Appels.

Door de tranen van dit uur
sluipt haar glimlach

haar ogen, haar stem
maar vooral haar hart

 
     Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde 052/ 21 49 34


