Ik heb lang en gelukkig geleefd,

niets gevraagd en veel gekregen

en ben van alle goede dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.

(Stijn Streuvels)

Uit ons leven verdwenen, niet uit ons hart

Weduwe van Willy Lesy

Geboren te Buggenhout op 10 augustus 1945
en overleden in het UZ Gent op 8 februari 2025.

Zij leeft verder in het hart van:

Hans en Cindy Lesy - Van Trappen
Febe en Fenne

Davy en Heidi Lesy - Daene

Mathieu en Gulay haar kinderen en kleinkinderen

Frans (1) en Josée (1) De Winde - Lesy
Paul (1) en Delphine (t) Lesy - Van Ransbeeck, kinderen en kleinkinderen

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Van Engelgem, Lesy en aanverwante families.

Een warm woord van dank aan het personeel van het wzc Heydeveld te Opwijk
en het verplegend personeel van het UZ Gent voor de goede zorgen.

De afscheidsplechtigheid in aula De Vlinder zal plaatsvinden in intieme familiekring,
gevolgd door de teraardebestelling op het kerkhof te Buggenhout-centrum.

Correspondentieadres: Familie Van Engelgem - Lesy
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout
of wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be

\’Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME Kasteelstraat 54 - Buggenhout 052/33 75 51



