
Langzaam ben je van ons weggegleden.  
Elke dag een beetje meer.  

Telkens werd je weer iets ontnomen, 
dat deed jou en ons zeer.  

Het is een gemis, een stille pijn, 
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

We nemen afscheid van

Lea Van Borm
weduwe van André Moens

Geboren te Opdorp op 6 september 1928 en
overleden in wzc Gildentuin te Malderen 

op 13 oktober 2024.

De afscheidsplechtigheid in aula De Vlinder, 
gevolgd door de bijzetting van de asurn in het 
columbarium op het kerkhof te Buggenhout zal 

in intieme familiekring plaatsvinden.

  

Zij leeft verder in het hart van:

  
Linda Moens
Martine Moens
 Elke
 Lennert
Dirk en Maria Moens - Veyt
 Jorg
 Dieter en Els en zoon Quinten
Greet en Egfried Moens - De Smedt
 Jasper en Anneleen
 Sander
Steve en Arianne Moens - Obus
 Maaike en Bert en kinderen Kobe en Line
 Maarten en Jeroen
       haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families Van Borm, Moens en aanverwante families.

Met dank aan directie en personeel van 
het wzc Gildentuin te Malderen.

Correspondentieadres: Familie Moens - Van Borm
p/a Rouwcentrum René Van Damme, 
Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout
online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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