
Louis Moonen 
1936 - 2024

Voor ons ben je niet verdwenen 
maar heb je een eigen plaats.  

In ons hart, in de sterren en de maan, 
we missen je ...



 
 

 
 
 
 
 Hij leeft verder in de herinnering van:  

Rosa Tas                         zijn echtgenote 

Ingrid en Patrick Moonen - De Tobel 
 Bart en Elien Broothaers - Moeyersoons en Jutta 

Erik en Nadine Moonen - Poppe  
 Maxime en Emy Moonen - Hermans, Brent, Fien en Léon 
 Fabrice en Joline Moonen - Nollet, Celeste en Annabelle 
 Brian en Mariska Ekendahl - Janssens en Liam 
 Sarah en Sven De Rouck - De Clippel en Féyline 
 Shane en Luna Ekendahl - Van Bellingen 

Marianne en Dirk Moonen - Van den Broeck 
 Kato Van den Broeck                                                               zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
 
Een woord van dank aan dokter Jan Borms, dokters en verplegend personeel van het AZ St.-Blasius
en het team van thuisverpleging het Wit-Gele Kruis met in het bijzonder Els. 
   

wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be

 
          

We nemen afscheid van

Louis Moonen 
     Echtgenoot van Rosa Tas  
Geboren te Lebbeke op 7 mei 1936 en overleden  
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 27 december 2024. 
  
 

In beperkte familiekring willen we terugdenken aan de mooie momenten  
uit het leven van Louis tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’. 

De asurn zal in huiselijke kring bewaard worden.  
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