In iedere fraan
van verdriet
glinstert een

mooie herinnering
We nemen afscheid van

Luc Moens

Echtgenoot van Betty Moeyersoon

Geboren te Dendermonde op 21 juni 1958 en
onverwachts overleden in het ASZ te Aalst op 27 november 2024.

Gewezen leerkracht van Gemeentescholen Dendermonde

Hij leeft verder in de harten van:

Betty Moeyersoon ziin echtgenote

Frederik Moens
Lincey en Kris Colman - Raes zijn kinderen

De families Moens, Moeyersoon, De Boodt en Saerens.

Een woord van dank aan dokters en verplegend personeel van het ASZ te Aalst,
met in het bijzonder dienst intensieve zorgen.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Luc
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,
op woensdag 4 december 2024 om 11.45 vur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.30 uur.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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