
 
         In de winter van mijn leven 
         ontmoette ik de Dood 
         Hij gebood mij Hem te geven 
         waar ik 't meeste van genoot 
         Hierop gaf ik Hem mijn leven 
         (Ronald) 

 
 

Door ontelbare mooie herinneringen gesterkt, 
hebben wij met grote droefheid afscheid genomen van 

 
 

 

Martha Verbeken 
 

geboren te Vlierzele op 4 april 1928 
overleden te Dendermonde op 14 november 2024 

 
 
 
 
 Volgens de wens van Martha heeft de as verstrooiing op de begraafplaats 
  van Sint-Gillis-Dendermonde in alle intimiteit plaatsgevonden. 
 
 Dit melden u 
 

haar echtgenoot Oscar Alens, zoon Ronald en partner Jonathan 
 

 Wij danken alle personeelsleden van het WZC St-Antonius (in het bijzonder afdeling 
  Vlasbloem) die Martha liefdevol en met grote overgave steeds de beste zorgen hebben 
  gegeven. Wij danken evenzeer dokter A. De Gendt voor haar grote toewijding en zorg. 
 
Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 
 
Dendermonde, 20 november 2024 
 
 
 
 

haar leven was een bloem 
een bloem was haar leven 


