
Diegenen die ik liefheb,verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad te vinden.
Heden werd aan onze liefde ontnomen

Lodewijk Demedts
Weduwnaar van Maria Denoo

Geboren te Elsene op 12 februari 1944 en overleden in 
het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 13 januari 2025. 

Hij leeft verder in de herinnering van:

Eric Demedts (†)
Laurent en Nathalie Martin - Demedts
   Saskia Martin
   Louka Martin              zijn kinderen en kleinkinderen

Patricia Zevers en kinderen
David Zevers en kinderen                           de kinderen van Maria

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Demedts, Denoo en aanverwante families. 

Met dank aan directie en personeel van het wzc St.-Antonius te Grembergen.
 
Met liefde in ons hart en dankbaarheid voor alle mooie herinneringen,
nodigen wij jullie uit om samen terug te denken aan het bijzondere leven 
van Lodewijk in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,  
op vrijdag 17 januari  2025 om 11.45 uur. 
Samenkomst en begroeting vanaf 11.30 uur.

  Wij zullen de asurn thuis een waardige plaats geven.

Wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be

          Rouwcentrum René & Bob VAN DAMMEKasteelstr. 54 - Buggenhout 052/33 75 51
  


