Marc De Bakker

1 december 1968 - 10 oktober 2024

Je was op jezelf maar stond klaar voor iedereen
niets was jou ooit teveel
in de harten van zovelen

We nemen afscheid van

Marc De Bakker

Echtgenoot van Marijke Van Malderen

Geboren te Mechelen op 1 december 1968
en plotseling overleden te Jette op 10 oktober 2024.

Lid van de volleybalcommissie Vlaams Brabant
Vrijwilliger bij Intersoc

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Marc
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde
op zaterdag 19 oktober 2024 om 11.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.30 uur.

Wij zullen de asurn thuis een waardige plaats geven.

Hij leeft verder in het hart van:

Zijn echtgenote: Marijke Van Malderen
Zijn kinderen: Charlotte en Tim De Bakker - Sabbe
Robbe De Bakker
Zijn ouders: Antoine () en Maria De Bakker - Vanhorenbeeck
Zijn schoonouders: Clem en Hilde Van Malderen - Leemans

Zijn zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:
Lieve en David Vanhorenbeeck - Steppé
Lieve en Erik Van Malderen - Van Den Bossche
Lies en Tom Van Malderen - Goossens en kinderen

Zijn nonkels en tantes

De families De Bakker, Van Malderen, Vanhorenbeeck en Leemans.

Correspondentieadres: Familie De Bakker - Van Malderen
p/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout
of wie wenst kan online condoleren: via www.rouwcentrumvandamme.be
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