Zo onwerkelijk, zo onverwacht.
Blijft het nu, voor alfijd nacht.
Hoe groot het verdriet, hoe groot het gemis.
De herinnering aan jou, papa, is het mooiste wat er is.

We nemen afscheid van

‘Kapper Kris'’

Geboren te Gent op 2 februari 1955 en
onverwachts thuis overleden op 26 november 2024.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Carmen en Kristel Bynens - Janssens ziin dochter en schoondochter

Patrick en Christine Bynens - Vercauteren en familie
Luc en Marfine Bynens - Vercauteren en familie
Maggy en Hendrik Bynens - Van Damme en familie
zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

de families Bynens, Pharazyn en aanverwante families

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Kris
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,
op woensdag 4 december 2024 om 9.45 vur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.
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